
 

Themadienst
Hervormde Gemeente Benschop 

Zondag 15 juni 2025, aanvang 18.30 uur

Voorganger: Dominee E.K. Foppen uit Den Haag 

Organist: Reino van Vliet 

Muziekgroep 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Welkom en mededelingen 

 

Voorzang: Weerklank lied 194: 1 en 3  

                        ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’ 

 
1.Heer, ik hoor van rijke zegen,  
die Gij uitstort keer op keer.  
Laat ook van die milde regen 
dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij,  
dropp’len vallen ook op mij.  
 
3.Heilige Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden d’ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij,  
werk ook door uw kracht in mij! 
 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

 

 

 

 

 



 

Zingen: Psalm 67: 1 en 2 
1.D' algoede God zij ons genadig, 
en zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
ons lichten, en Hij zij ons goed; 
Opdat elk genegen 
Zich aan Uwe wegen 
op deez' aarde wenn'; 
en de blinde heiden, 
nu van God gescheiden, 
eens Uw heil erkenn'. 

 
2.De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaâm. 
De landen zullen zich verblijden, 
en juichen over Uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
hunne zaak beslechten, 
in rechtmatigheid; 
volken op deez' aarde, 
die Uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

 

 

 



 

Zingen: Psalm 67: 3 
3.De volken zullen, HEER, U loven; 
O HEER, U loven altemaal, 
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven, 
dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen; 
onze God geeft zegen. 
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen; 
Hem zal alles vrezen, 
wat op aarde leeft. 

 

Gebed om opening van het Woord en verlichting  

met de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Efeze 5: 15 – 21  
15Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar 
als wijzen, 
16en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. 
17Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van 
de Heere is. 
18En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar 
word vervuld met de Geest, 
19en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke 
liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, 
20en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam 
van onze Heere Jezus Christus. 
21Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. 
 

 



 

Collecte 

 

 

 

Zingen: Psalm 25: 2  
2.HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten; 
want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 

 

Verkondiging: ‘Vervuld met de Geest…’ 

 

Zingen: Weerklank lied 195 

Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart.  
Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. 
Vul ons opnieuw, vul ons opnieuw.  
Heilige Geest, vul opnieuw ons hart. 
 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.  
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.  
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
 

Dankgebed en voorbeden 



 

Zingen: Weerklank lied 427: 1, 2, 3 en 4  
                  ‘Ere zij aan God, de Vader’ (indien mogelijk staande) 

 
1.Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon,  
eer de Heilige Geest, de Trooster,  
de Drieenige in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drieenige in zijn troon! 
 
2.Ere zij aan Hem, wiens liefde  
ons van alle smet bevrijdt,  
eer zij Hem die ons gekroond heeft,  
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, Halleluja,  
ere zij het Lam gewijd. 
 
3.Ere zij de Heer der engelen,  
ere zij de Heer der kerk,  
ere aan de Heer der volken; 
aarde en hemel looft uw werk! 
Halleluja, Halleluja,  
loof de koning, heel zijn kerk! 
 
4.Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer,  
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U der heren Heer! 
 

Zegen 



 

 

 

 

 
Bron: dagelijkse broodkruimels 


